
Liturgie-light 

 

voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en 

Honswijk, zondag 24 mei 2020  10.00 uur 

 

onderlinge verbondenheid  

als gemeenteleden is de waarde van  

een dienst op zondagmorgen in deze tijd. 

 

Vooraf: Psalm 27 op de muziek van Cantique de Jean Racine (G. Fauré)  

 

Woord van welkom, bemoediging&groet 

 

Zingen Psalm 27 vers 1 en 7  

 
1   Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
 Waar is het duister dat mij onheil baart? 
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
 en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
 ik ken geen angst voor nood en overval: 
 het is de Heer die mij behouden zal! 

 

7   O als ik niet met opgeheven hoofde 
 zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
 O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
 dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
 Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
 Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
 Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
 wacht op den Heer en houd u onversaagd. 

 

Gebed  

 

Bijbellezing Johannes 17, 9-19 en 1 Petrus 4, 12 en 13 

 

Zingen Gezang 235  

 
1   In bidden en in smeken, 
 maak onze harten een. 
 Wij hunk'ren naar een teken, 
 o, laat ons niet alleen. 
 De Heiland is getreden 
 aan 's Vaders rechter hand: 
 wij wachten hier beneden 
 de gaven van zijn hand 



 

2   Wijd open staan de deuren, 
 nu is de toegang vrij. 
 Voor wie verweesd hier treuren 
 is Jezus' hulp nabij. 
 Al dreigen nog gevaren, 
 al wacht ons kruis en strijd, 
 de Geest zal ons bewaren, 
 de Geest, die troost en leidt. 

 

Overdenking  

 

Zingen Gezang 296   vers 1 en 2 

 
1   Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
 Hij heeft de dood verslagen. 
 Nu zal al wie gelooft in Hem 
 de kroon des levens dragen. 
 Wijk niet van Hem. 
 Hoor naar zijn stem. 
 Reeds wenken ons van boven 
 de scharen, die Hem loven. 

 

2   Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
 wat Ik u heb gegeven. 
 Er blijft bij alle aardse last 
 een open deur ten leven. 
 Werp van u af 
 wat ik niet gaf. 
 Blijf u standvastig scharen 
 bij wie mijn woord bewaren. 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Zingen OTH 189/HH460  

 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
 
 



 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Zegen 

 

Soon and very soon, 

 

Uitvoerenden: 

ds. Marius van Duijn  

te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

